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Betreft: studiedag voor ambtsdragers en gemeenteleden — 19 november 2025
Geachte kerkenraden en gemeenteleden,

De inmiddels gebruikelijke studiedag die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in het najaar
over een voor de gemeenten relevant thema belegt, zal dit jaar als onderwerp hebben ‘Ons gezin en
Gods gemeente’. We willen u en de leden van uw gemeente van harte uitnodigen voor deze studiedag,
die gehouden zal worden D.V. op woensdag 19 november 2025 van 13.30 tot ongeveer 20.30 uur in
Kerkelijk Centrum Eben-Haézer, Schoutstraat 8a te Woudenberg.

We richten ons met deze studiedag op u als kerkenraden die vanuit het pastoraat of diaconaat
belangstelling hebben voor dit thema, maar ook betrokken gemeenteleden enieder die geinteresseerd
isin het thema.

We hebben voor het thema ‘Ons gezin en Gods gemeente’ gekozen om helder te krijgen welke
belangrijke plaats het gezin/ de familie heeft, ook in de opbouw van de gemeente. Het gezin als kerkje
in de kerk mag gevoed worden vanuit de gemeente én zelf bijdragen aan de opbouw van de gemeente.
Het gezin is de plaats van herbergzaamheid (ook voor alleengaanden) en het gezin is tegelijk onderdeel
van de gemeente. We willen nadenken over en toerusting bieden in hoe het gezin zelf weer op een
zegenrijke manier vorm kan geven aan de huisgodsdienst, al dan niet gesteund door de kerkelijke
gemeente. In een tweetal lezingen en verdiepende workshops willen we ambtsdragers en
gemeenteleden toerusten vanuit Gods Woord, waarbij we oog hebben voor de verschillende aspecten
van dit onderwerp.

Na de opening door ds. P. Nobel zal ds. B.J.W. Ouwehand uit Scherpenzeel bijbels-theologische lijnen
schetsen in zijn lezing ‘Kerk én gezin, dat kan!’ Lenne Vergunst uit Apeldoorn verzorgt de tweede lezing
met als titel ‘Het geheim is... er te zijn’.

Na deze lezingen kunnen de deelnemers kiezen uit drie van de vijf aangeboden workshops. In deze

workshops zal vanuit verschillende aspecten verdieping geboden worden en is er ruimte voor
ervaringen en vragen van deelnemers.
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Het programma van de dag en een toelichting op de lezingen en workshops vindt u in de bijlage van
deze brief.

Opnieuw is gekozen voor een middag en avond. Vanaf 13.00 uur ontvangen we u met koffie en thee
(de opening is om 13.30 uur), en we sluiten we de dag voor 20.30 uur af. Rond 17.45 uur is er een
eenvoudige maaltijd.

We realiseren ons dat het voor u als kerkenraadsleden, naast uw dagelijks werk en bij uw omvangrijke
taak als ambtsdrager moeilijk kan zijn tijd vrij te maken voor deze studiedag. Wij denken echter dat
ook deze vorm van toerusting van groot belang kan zijn voor onze gemeenten en hopen daarom velen
van u te kunnen ontmoeten. En de ervaring leert ons dat de voorkeur gegeven wordt aan een
doordeweekse middag en avond boven een zaterdag.

We willen u vragen of u deze studiedag ook door middel van uw kerkblad of nieuwsbrief onder de
aandacht van alle gemeenteleden wilt brengen.

We verzoeken u met het oog op de organisatie van deze dag zich uiterlijk vrijdag 7 november op te

geven. Wilt u daarbij ook aangeven op welke workshops u intekent? Aanmelden kan via onze website:
www.gereformeerdebond.nl of door te bellen naar ons kantoor T 0342-480018.

Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 39,- p.p. Graag vooraf
overmaken op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Voorthuizen, o.v.v. studiedag
19 november en uw naam.

We hopen uit Gods hand een gezegende en vruchtbare studiedag te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

namens het hoofdbestuur
van de Gereformeerde Bond,

S

P.J. Vergunst
algemeen secretaris

Bijlage: programma
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Gereformeerde Bond
Studiedag 2025 - ‘Ons gezin en Gods gemeente’

Programma

13.00 uur: Ontvangst
13.30 uur: Opening door ds. P. Nobel

13.45 uur: Hoofdlezing (35 min.)
Kerk en gezin, dat kan! - ds. B.J.W. Ouwehand
Wie moet er bij een doopdienst vooraan zitten in de kerk? De familie van de dopeling of de gemeente?

Een vraag waarin de gemeente en de natuurlijke familie toch een beetje tegenover elkaar komen te
staan. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over de verhouding tussen natuurlijke gezinsverbanden en de
gemeente als het huisgezin van God? Wat betekent dat voor de plaats van het gezin en de familie in de
christelijke gemeente?

14.20 uur: Tweede lezing (30 min.)
Het geheim is ... er te zijn’ — Lenne Vergunst
De tweede lezing gaat in op de vraag hoe je als gezin en als alleengaande gevoed wordt door de

gemeente. We willen woorden geven aan hoe je van daaruit concreet van betekenis kunt zijn door de
ander in het oog te houden. Zowel het mooie als het moeilijke zal een plaats krijgen.
15.00 uur: Koffie/Theepauze

15.30 — 16.30 uur: Eerste workshopronde (60 min.)

16.30 uur: Wisselen

16.35 —17.35 uur: Tweede workshopronde (60 min.)

17.35 — 18.55 uur: Maaltijd, ontmoeting (boekentafel aanwezig)

18.55 — 19.55 uur: Derde workshopronde (60 min.)

20.00 —20.20 uur: Bespreking van ingediende vragen

20.20 — 20.30 uur: Sluiting

20.30 — 21.00 uur: Mogelijkheid voor koffie/thee
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Verdiepingsworkshops:

A.

Waar stond je wieg? Over de betekenis van de context in het pastoraat — Ditty Meerkerk,
contextueel therapeut en docent godsdienst

Hoe bepaalt jouw plek in het gezin en de familie wie je geworden bent en wat betekent dit voor
het pastoraat? Wat kunnen we leren vanuit de contextuele hulpverlening in de omgang met
elkaar in familie en gemeente? Op welke manier kunnen we omgaan met loyaliteit in botsende
belangen?

Huisgodsdienst - Wijnanda Hogendoorn

Met elkaar zijn we in de huisgodsdienst in gesprek rondom het Woord van God. Ouders zijn
zoekende om het geloofsgesprek een plaats te geven in het gezin. Hoe kunnen we elkaar in de
huisgodsdienst helpen? Hoe creéren we gezamenlijke momenten en een veilige sfeer? Hoe
laten we de dienst van God op natuurlijke wijze aanwezig zijn, ook in gesprek over thema’s als
geld, vrije tijd enzovoort? Hoe kunnen ambtsdragers dit onderwerp bespreekbaar maken
binnen het gezin?

Het gezin als spelonk voor anderen om te schuilen - ds. L.L. van den Dool

Op welke manier kun je een gastvrij gezin zijn? Het gezin mag een schuilplaats voor anderen
zijn, zich kenmerken door herbergzaamheid. Tegelijk, een gastvrij gezin moet ook zelf kunnen
opladen. Hoe houd je balans, stel je grenzen én hoe blijf je de ander ook zien?

Gastvrij zijn als kerkelijk gezin — wat kunnen we hierin leren van migrantenkerken? - Marco
& Jacoba uit de ICF Utrecht

Wat kunnen we leren van migrantenkerken in het gastvrij zijn als kerkelijk gezin? De
Nederlandse cultuur kenmerkt zich onder meer door een schutting met de buren, de gordijnen
in de avond dicht. In andere culturen, waarin mensen vanwege het klimaat meer op straat
kunnen leven, is er veelal meer spontaniteit, openheid. Hoe geven christenen in andere culturen
vorm aan het gemeente-zijn en het zijn van een kerkelijk gezin?

Alle generaties een plek geven in de gemeente - ds. F. van Roest

In de gemeente ligt nogal eens de focus op de jongeren, terwijl we vergeten dat er bij de
ouderen aan geloofservaring en levenswijsheid veel kapitaal beschikbaar is. Hoe kunnen we de
ouderen vanuit dit perspectief een plaats in de gemeente geven? Waar vinden we de plaatsen
waar ouderen en jongeren in de gezinnen (grootouders versus niet-gedoopte kleinkinderen) en
in de gemeente met elkaar het leven delen?
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