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We ontkomen er niet aan om een aantal cijfers onder ogen te zien. 
De meest recente gegevens zijn van een paar jaar geleden, maar 
liegen er niet om. Hoewel het aantal echtscheidingen het afgelo-
pen decennium daalde, is er inmiddels opnieuw een stijging te 
zien: het percentage huwelijken dat strandt, ligt ergens rond de 40 
procent. 
Een van de oorzaken van de aanvankelijke daling in de afgelopen 
jaren is het feit dat meer Nederlanders een geregistreerd partner-
schap aangaan in plaats van de verbintenis van een huwelijk. Dat 
effect lijkt inmiddels weggeëbd. Het aantal echtscheidingen stijgt. 
Met alle gevolgen van dien, niet alleen voor de betrokken partners, 
maar ook voor hun kinderen. In 2023 scheidden de ouders van 
22.796 kinderen na een huwelijk. Daarnaast zijn er jaarlijks naar 
schatting ruim 20.000 kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan 
zonder dat ze getrouwd waren.

Hoogspanning
Het is niet overdreven om te stellen dat het huwelijk (en dan laten 
we het geregistreerd partnerschap nog buiten beschouwing) onder 
hoogspanning staat. De pijlers van trouw en liefde dragen het 
huwelijk, maar zijn aan erosie onderhevig. Dat is overigens niet 
iets van de 21e eeuw, maar van alle tijden. 

Een volmaakt huwelijk bestaat 
niet. Er zijn wél voorbeeld-
huwelijken. Relaties van liefde 
en trouw waarin zichtbaar wordt 
hoe God het huwelijk tussen man 
en vrouw bedoeld heeft. In een 
tijd waarin de heiligheid van het 
huwelijk onder hoogspanning 
staat, zijn voorbeeldhuwelijken 
meer dan nodig. Niet alleen met 
het oog op de heiligheid van de 
gemeente van Christus, maar 
ook als een helder getuigenis 
naar de wereld. Het huwelijk is 
een heilig spel.
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Spanning in het huwelijk is – evenals al het andere dat in de 
wereld uit de rails loopt – terug te voeren op een ongezond 
omgaan met ons ego. De dichter Willem Kloos gaf er aan het 
einde van de negentiende eeuw woorden aan: ‘Ik ben een God 
in ‘t diepst van mijn gedachten en zit in ‘t binnenst van mijn 
ziel ten troon.’
Ik bepaal en beschik over mezelf. Ik stippel mijn weg uit en ga 
mijn eigen gang. Die grondhouding is funest voor elke relatie, 
dus ook voor het huwelijk. Mensen zijn immers aan elkaar 
gegeven om voor het aangezicht van God in het aangezicht 
van de ander te leven en tot leven te komen. Een mens staat 
ten overstaan van God altijd met ánderen aan de hand, en 
tegelijkertijd altijd met anderen aan de hand voor Gód,  
schrijven Hanneke Meulink en Aat van Rijn in De onvermoeide 
derde.
Hoogspanning in relaties komt niet alleen voort uit een onge-
zond omgaan met ons ego, maar wordt ook diep beïnvloed 
door de context waarin we ons bewegen. Ook dát is van alle  
tijden. Om een voorbeeld te noemen: in de oude havenstad 
Korinthe bevond zich vlak buiten de stad een tempel van 
Aphrodite, de godin van seksualiteit en vruchtbaarheid. 
Talloze priesteressen verkochten de liefde aan mannen die 
daarnaar op zoek waren. 
Het verhaal gaat dat deze priesteressen speciaal schoeisel 
droegen: op de zolen van hun sandalen stonden in spiegel-
beeld twee woorden: volg mij! Zo wist de man die liefde wilde 
kopen waar hij terechtkon. Ineens begrijpen we waarom de 
apostel Paulus in 1 Korinthe 13 zo hoog opgeeft over liefde. Hij 
presenteert liefde die veel volmaakter is en van een heel ande-
re aard dan de liefde waar alles in Korinthe om draaide.

Elke tijd – ook de 21e eeuw – kent verleidingen van deze soort. 
Op allerlei manieren komt het eigentijdse ‘volg mij’ onze 
huwelijken binnen. Van billboards met reclame voor Second 
Love tot een ongezochte reclamespot op YouTube. 

Voorbeeldig huwelijk
Uiteraard gaat niemand trouwen met de bedoeling om tot een 
echtscheiding te komen. Je verbindt je aan elkaar omdat je van 
elkaar houdt en samen de toekomst wilt delen, in voor- en 
tegenspoed. Het verbond van het huwelijk is in principe 
levenslang. De Bijbel is daar glashelder over. Jezus zegt, nadat 
de Farizeeën naar Hem toekomen om Hem te bevragen over 
het huwelijk: ‘Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat 
niet scheiden’ (Matth. 19:6).
Maar hoe doe je dat? Hoe laat je de parel die het huwelijk is, 
glanzen? Onder andere door oog te krijgen en te hebben voor 
voorbeeldhuwelijken in je omgeving. Daarbij gaan we te rade 
bij het Woord van God, de Bijbel. 

Wie met ons mee op zoek gaat, ontdekt dat je in de Bijbel eerder 
huwelijken op het spoor komt die onder spanning staan, dan 

Het verbond van 
het huwelijk is in 
principe levenslang
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huwelijken die tot een voorbeeld zijn. In veel huwelijken waar-
over we in de Bijbel lezen, is immers van alles aan de hand. 
Denk hierbij aan het doorschuiven van schuld (Adam en Eva), 
bedrog (Izak en Rebekka) of overspel (de Samaritaanse 
vrouw). Wie verder zoekt, komt bijvoorbeeld Zacharias en 
Elizabet op het spoor. Hun huwelijk heeft een ander karakter. 
Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onbe-
rispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere 
(Luk. 1:6). Het belangrijkste wordt het eerst genoemd: ze 
waren allebei rechtvaardig voor God. Dat wil niet zeggen dat 
Zacharias en Elizabet volmaakte mensen waren. Zacharias 
faalt zelfs in het geloof (Luk. 1:20), maar ze staan in een rechte 
verhouding tot God. Dat kan alleen doordat Hij hen rechtvaar-
digt. Het reddende, verlossende en vergevende werk van de 
Messias is onmisbaar. 

Dat is leerzaam voor onze huwelijken: hoe leven we – niet als 
enkeling, maar samen als man en vrouw – voor het aangezicht 
van God? Ligt daar geen sleutel voor een voorbeeldig huwe-
lijk? Is dat niet de basis die het houdt, ook als stormen in je 
huwelijksleven de kop opsteken? Wie voor God staat en leeft 
van het verlossende werk van Christus, kijkt ánders naar de 
ander. Je ontmoet elkaar in Christus voor Gods genadetroon, 
als twee gehuwde, gelijkwaardige mensen.

Je kunt het huwelijk eenvoudig vergelijken met een huis: hoe 
stevig het fundament en hoe degelijk de constructie ook is, er 
is onderhoud nodig om het huis in goede staat te houden. 
Graag doen we een handvol suggesties voor het onderhouden 
van je huwelijk:
• Ga terug naar het begin. Het huwelijksformulier is niet 

alleen geschreven voor jonge mensen die op het punt staan 
om te trouwen. Misschien is dat wél de praktijk: vooraf-
gaand aan en op je trouwdag heb je je erin verdiept. Maar 
daarna zijn de voluit Bijbelse woorden uit het zicht geraakt. 
Neem het huwelijksformulier er nog eens bij en stof de oude 
woorden af. Richt je vooral op de vragen die aan bruid en 

bruidegom gesteld zijn. Weeg de woorden, proef de teksten, 
leg de praktijk van je huwelijksleven ernaast. Wat zie je 
gebeuren? Waar ben je dankbaar voor? Zijn er dingen die 
anders kunnen of moeten? 
Hetzelfde geldt voor de trouwtekst die op je trouwdag aan je 
werd meegegeven. Die Bijbeltekst is geen tegeltjeswijsheid 

Een mens staat ten 
overstaan van God altijd 
met ánderen aan de hand Toerusting voor echtparen

Echtscheidingen gaan de christelijke gemeente niet voorbij. 
Dat is een van de redenen waarom de kerkenraad van de 
Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn de afgelopen jaren serieus 
werk heeft gemaakt van huwelijkstoerusting voor echtparen 
die minimaal tien jaar getrouwd zijn. Daarnaast bleek dat er bij 
echtparen de behoefte aan toerusting was. 
Ondanks de waargenomen behoefte was het een hele kluif om 
te starten. De aanmeldingen stroomden niet bepaald binnen. 
Was het drempelvrees? Was het ongemak? Was het angst om 
een etiket opgeplakt te krijgen als je je hiervoor opgaf? Na een 
eerste seizoen waarbij de aanmeldingen mondjesmaat binnen-
kwamen, keerde het tij. De afgelopen jaren zijn ongeveer 
zestig echtparen door ons toegerust. 
De toerusting is compact en overzichtelijk: drie avonden in 
– als het mogelijk was – opeenvolgende weken. Daarbij gelo-
ven we in de kracht van een kleine groep: telkens schoven 
zeven echtparen aan. We deelden een aantal onderdelen 
plenair, maar lieten de deelnemende echtparen vooral met 
elkaar in gesprek gaan. ‘Communicatie’ is hierbij de vlag die de 
lading dekt. Communicatie over onze herkomst, onze afkomst. 
Communicatie over de kracht van persoonlijke verschillen en 
elkaars gebruiksaanwijzing (her)ontdekken. Communicatie 
over onze behoeften op die momenten waarop de emotionele 
verbinding onder druk staat. 

Na een paar jaar deze toerusting te hebben aangeboden, valt 
een aantal dingen op: 
• Agendadruk is een serieuze bedreiging voor huwelijken.
• Communicatie (in de breedste zin van het woord) speelt een 

sleutelrol in huwelijken.
• Huwelijkstoerusting bouwt niet alleen aan het huwelijk, 

maar ook aan de onderlinge verbondenheid in de gemeente 
van Christus.
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voor één dag. De woorden uit de Bijbel mogen meegaan, 
onderweg in het huwelijk. Leef uit die woorden, draag ze 
elkaars hart binnen, laat ze boven je huwelijksleven staan 
als levende werkelijkheid.

• Neem tijd voor elkaar. Het lijkt een open deur, maar dat is 
het niet: neem tijd voor elkaar. We zijn bezette mensen: 
werk, kerk en contacten vragen veel, soms alles van ons. Ga 
gewoon eens heel eerlijk na hoeveel procent van je tijd je in 
je huwelijk investeert. Natuurlijk, het leven is (veel) meer 
dan het huwelijk. Maar: is alles wat je aandacht vraagt in de 
goede verhouding? Neem er de tijd voor om elkaar serieus 
en betrokken tevoorschijn te luisteren. Stel nieuwsgierige 
vragen, leer elkaar kennen en luister hart-horend. Ook als de 
verschillende fasen van het leven zich afwisselen. 

• Blijf trouw aan elkaar. Je hebt elkaar trouw beloofd. In 
voor- en tegenspoed, in gezondheid en ziekte, in rijkdom en 
armoede. Blijf trouw. Trouw is een gezonde basis voor ver-
trouwen en deze gaan uiteindelijk hand in hand. Openheid 
en eerlijkheid zijn op hun beurt het fundament voor ver-
trouwen. De huwelijkstrouw aan elkaar is van een andere 
orde dan de trouw aan je ouders. Hoewel je als man en 
vrouw met een onverbrekelijke band aan je ouders verbon-
den blijft, heb je het ouderlijk huis verlaten en heb je je 
intens verbonden aan je echtgenoot of echtgenote. Je vormt 
samen een nieuwe eenheid, die allereerst trouw is aan zich-
zelf en daarna(ast) aan anderen: ouders, kinderen en 
familie. 

• Word nieuwsgierig naar vroeger. Je hebt als man en vrouw 
allebei je eigen verhaal. Het levensboek van de één is door-
gaans heel anders geschreven dan het levensboek van de 
ander. Je samen verdiepen in de afkomst, de herkomst en de 
context van de ander is werkelijk een bouwsteen van beteke-
nis voor het huwelijk. Hoe is de ander geworden tot wie hij 
of zij nu is? Hoe was het in het gezin van herkomst? Wat voor 
kind was mijn man of vrouw vroeger en wat betekent dat 
voor het doen en laten van vandaag? Welke impactvolle 
gebeurtenissen in hoogte- en dieptepunten zijn vormend 
geweest? Welke betekenis hebben die voor momenten van 
vreugde, maar ook van spanning binnen het huwelijk?

• Verheug je op de toekomst. Het huwelijk is een van de goe-
de dingen die vanuit de schepping alle eeuwen door zijn 
meegegaan. Dat is iets om intens blij van te worden en 
vreugde aan te beleven. In een wereld waarin veel stuk is en 
aan scherven ligt, mogen we ons verheugen in het goede 
van het huwelijk. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor 
morgen. Laat elke huwelijksdag een bron van vreugde zijn, 
met het oog op God. Daar is Bijbelse grond voor: ‘de HEERE 
zal u zegenen vanuit Sion’ (Ps. 128:5).

Uiteindelijk valt een stroom van diepe vreugde over ons huwe-
lijk als we zien dat het huwelijk een afspiegeling is van de 
manier waarop Christus en Zijn gemeente aan elkaar verbon-
den zijn: in dienende, onopgeefbare liefde. Zo zijn huwelijken 

We zijn bezette 
mensen: werk, kerk en 
contacten vragen veel, 
soms alles van ons
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op aarde een voorafschaduwing van de bruiloft van het Lam. 
Zó wacht de bruid vol verlangen en met grote vreugde op haar 
hemelse Bruidegom, Christus. 

We geven een handvol suggesties. Vijf, om precies te zijn, als 
vijf vingers van een hand. Vijf suggesties waar man en vrouw 
beiden mee aan de slag mogen. Als vijf vingers aan twéé han-
den. Om zo, hand in hand, het huwelijk hoog te houden en de 
parel die het huwelijk is te laten glanzen. 

Heilig spel
Het huwelijk is een heilig spel. Heilig, omdat je als man en 
vrouw samen in een bijzondere verbintenis bent geplaatst. 
Heilig, omdat het huwelijk een afspiegeling is van het omgaan 
van Christus met Zijn gemeente.
Het huwelijk is heilig en veilig, verbonden aan elkaar; daar 
komt niemand tussen. Heilig en veilig, als een groot geschenk 
van onvoorwaardelijke toewijding aan elkaar. 

Verbinding in veilige sfeer
Verbinding, inzicht, kwetsbaarheid en plezier. Dat zijn de woorden 
die als eerste in ons opkomen als we terugdenken aan de drie 
avonden huwelijkstoerusting. 
De huwelijkstoerusting heeft ons huwelijk – we zijn achttien jaar 
getrouwd – verdiept en versterkt.  
De avonden begonnen met een open Bijbel. Daarna gingen we aan 
de slag met verschillende onderwerpen. Het ging onder andere 
over het fundament van het huwelijk, onze biografie, onze ‘daar-
gaan-we-weer’-momenten, onze verschillende persoonlijkheden 
en de daarbij behorende behoeften. Hierdoor kregen we een 
beter beeld van onszelf, van de ander en het effect hiervan op de 
dynamiek tussen ons. Daarnaast zorgden de werkvormen die we 
met de hele groep deden ook voor onderlinge verbondenheid in 
onze gemeente.
Door de veilige sfeer tijdens deze avonden ontstond er ruimte om 
kwetsbaar en open te zijn naar elkaar en de andere echtparen. 
Deze openheid werd onder andere gecreëerd doordat de cursus-
leiders zelf ook kwetsbaar waren. Dit was erg mooi, omdat hierin 
veel herkenning en erkenning ontstond. Kwetsbaarheid verbindt. 
Daarnaast was het ook gewoon heel erg leuk om te doen. De 
koster had de gemeentezaal telkens weer sfeervol klaargezet. 
Iedere avond was gezellig, stond bol van verschillende werkvor-
men en er was ook ruimte voor humor.

We gunnen elk echtpaar deze huwelijkstoerusting, om zo te 
investeren in elkaar en elkaar nog beter te leren kennen!

Edo en Wendy Wiltink, Apeldoorn

Het huwelijk is heilig 
en veilig, verbonden 
aan elkaar
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Het huwelijk is een heilig spel. Een spel, omdat elk huwelijk 
gebaat is bij ontspanning. Spelenderwijs en vrolijk genieten 
van de goedheid van God. Nee, het huwelijk is geen spelletje, 
daarmee degraderen we het huwelijk tot iets heel gewoons. 
Nee, het huwelijk is bijzonder. Het huwelijk is heilig en daar-
om houden we het hoog. Het is een heilig spel.

Verder lezen:
• Cock Grandia en Jentine Bogerd-Grandia, Had ik jouw 

gebruiksaanwijzing maar, Leeuwarden 2024.
• Sue Johnson, Met jou en God verbonden, Kampen 2018.
• Els van Steijn, De Fontein, Nijmegen 2016.

Gespreksvragen
1.  Herken je de hoogspanning waaronder je huwelijk staat? Zie je 

naast de al genoemde oorzaken nog andere oorzaken?
2. Kom jij huwelijken in je omgeving tegen die een voorbeeld voor 

je zijn? Waar komt dat door?
3. Met welke van de suggesties voor het onderhouden van je 

huwelijk wil je vooral aan de slag?


